
   

februari 2022 Piketpaaltjes
De werkgroep structuur heeft z’n stekken gestoken en nu worden door de kerkenraad an-

nex bestu(u)r(en) de piketpaaltjes gezet voor onze nieuwe Vereniging Koorkerk. Een goede 

zaak, maar je moet het ook weer niet te absoluut zien. We willen vooral een open, toeganke-

lijke gemeenschap zijn. Vroeger op school leerde ik al: “’s Heeren goedheid kent geen palen” 

(Ps. 25:4 oude berijming – stel je voor hoe dat uit onze Zeeuwse kelen geklonken heeft…) 

“Als je denkt dat je weet hoe het zit, zit je mis”, zei een kenner van de oude Chinese wijzen. 

Ik kom daar de 22e nog wel op terug. Dit hek fotografeerde ik ergens in Vlissingen. Vlak 

ernaast is overigens gewoon een open toegang, dus je tuint er gemakkelijk in.       

Wim Wattel  

Uitkomsten gemeentevergadering
Wat hadden wij een belangrijke agenda voor onze gemeentevergadering van 24 januari! Twee zaken stonden centraal. Al-
lereerst een schets van het toekomstperspectief van de Koorkerk. Ten tweede: het ontwerp van de toekomstige structuur 
van de Koorkerk.

Toekomstperspectief
Wim Jansen heeft met een werkgroep een toekomstperspectief van onze gemeenschap geschetst. Zoals Wim stelde: de werk-
groep wil harten verwarmen en hoofden verfrissen. Het gaat om een visioen, een punt op de horizon. Centraal staat de vraag: 
waarom doen we wat we doen? Een veel gehoorde reactie is: wij zijn een gemeenschap, het samenzijn is belangrijk. Maar dat staat 
niet centraal. Wat in de gemeenschap centraal staat is het existentiële. Noem het ‘Het Ene’: het Geheim, het Mysterie, het Andere. 
Als het woord minder belast zou zijn, dan zou je spreken over God. Maar de woorden zijn inwisselbaar. Het existentiële is te vinden 
binnen de kerk, maar ook daarbuiten in de cultuur en in de samenleving. Vanuit visie stelt de werkgroep zich voor dat de Koorkerk 
een open relatie onderhoudt tussen cultuur en samenleving. Maar daarbij draait het om de ontmoeting met ‘Het Ene’.
Deze bouwsteen zal een belangrijke functie vervullen bij het werven van een nieuwe predikant.

Organisatiestructuur
Vervolgens heeft Hugo Schorer de denkrichting toegelicht voor de structuur van de Koorkerk. De huidige VVHM zal trans-
formeren naar de Vereniging Koorkerk, waarvan iedereen die zich betrokken voelt bij onze gemeenschap lid of vriend kan 
worden. De Kerkenraad en de besturen van de VVHM en de RGMZ zullen uit dezelfde mensen gaan bestaan. Daardoor 
ontstaat bestuurlijke eenheid wat zowel voor onze eigen gemeenschap als voor de buitenwacht helderheid geeft. Wij zijn 
erg blij dat de aanwezigen thuis en in de kerk in groten getale steun geven aan de verdere uitwerking van deze structuur. 
Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte!

Ledenvergadering VVHM
Aansluitend op de gemeentevergadering heeft de ALV van de VVHM ingestemd met de benoeming van Luuk Boogert, Si-
mone Ludikhuijze, Esther Meulblok, Carla Oldenziel en Joep de Valk in het bestuur. Teus Baars is benoemd tot voorzitter van 
de vereniging. Met deze stap hebben de leden van de VVHM gelijk al invulling gegeven aan de eerste stappen op weg naar 
de nieuwe structuur. 

Dank
Met het aantreden van een nieuw VVHM-bestuur en grotendeels een nieuwe Kerkenraad hebben wij ook afscheid genomen 
van een aantal mensen die in een zware periode voor onze gemeenschap bestuurlijk de kar zijn blijven trekken. Vanaf deze 
plek wil ik Hugo Schorer, Ria Lievense en Marica van der Kraats enorm bedanken dat zij bereid waren het afgelopen jaar de Ker-
kenraad te bemensen. Mede door hun inspanning zijn wij als gemeenschap weer in rustiger vaarwater gekomen. Dat Simone 
Ludikhuijze en Luuk Boogert bereid zijn door te gaan is een belangrijk signaal voor de toetreders! Het geeft vertrouwen. 
Johan Klumpenaar en Nienke Slump hebben de afgelopen jaren ook heel wat stormen getrotseerd. Dat zij het bestuurlijke 
schip niet hebben verlaten heeft de continuïteit van de VVHM gewaarborgd. Door hun doorzettingsvermogen kunnen wij 
nu op een verantwoorde wijze doorschakelen naar een nieuwe periode. Veel dank!
Tot slot een woord van dank voor onze consulent ds. Dick Steenks. Dick staat vanaf de zomer van 2020 onze kerkenraad met 
raad en daad terzijde. Hij doet dat met grote betrokkenheid en inzet. En wat fijn dat Dick ook voor de nieuwe kerkenraad 
klaar wil staan. Na deze mooie woorden is het tijd aan het werk te gaan met de uitkomsten van de gemeentevergadering. 
Wij hebben er zin in!      Teus Baars

Een tuinhek in Vlissingen
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Kerkdiensten

6 februari 2022
ds. Joep de Valk

13 februari 2022
Ds. Marijn Vermet

20 februari 2022
Ds. Martijn Junte

27 februari 2022
Ds. Wim Jansen

6 maart 2022
Ds. Kim Magnee

13 maart 20222
Ds. Aries van Meteren

20 maart 2022
Ds. Hans le Grand

27 maart 2022
Ds. Florus Kruyne

Toekomstperspectief Koorkerkgemeenschap

1.	 Het is goed om na de gebeurtenissen van verleden jaar na te denken over de toekomst 
van de Koorkerkgemeenschap (KKG). Omdat het merendeel van de leden tussen de 70 en 
80 jaar oud is, bestaat het gevaar dat we doorgaan op het bekende stramien en zo samen 
oud worden. Dan zou de KKG na tien tot vijftien jaar als een nachtkaars uit kunnen gaan. 
Daarom is het verstandig om te bedenken of en zo ja, hoe we dat kunnen voorkomen.

2.	 Bij het schetsen van een toekomstperspectief is het van belang uit te gaan van de 
huidige kracht van de KKG. Wat is de huidige kracht van de KKG?
Er worden inspirerende kerkdiensten gehouden door wisselende voorgangers in een 
aansprekend gebouw in het centrum van Middelburg voor een zeer betrokken vrijzin-
nige geloofsgemeenschap. Een open huis waar ieder ongeacht achtergrond en op eigen 
manier zich welkom mag weten. Daarmee kunnen we dienstbaar zijn aan allen, die op 
zoek zijn naar de essentie en de zin van het leven. 

3.	 De Koorkerk, als gemeenschap en als plaats, kan ruimte verschaffen voor het univer-
seel/existentieel menselijk zoeken naar een open en liefdevolle omgang met schepping 
en mens, naar dat wat groter is dan jezelf, het naamloze of het heilige, de liefde. 
In die ruimte zou het wederzijds ontmoeten centraal moeten staan:
-	 het contact maken, elkaar bereiken, elkaar raken, elkaar tot steun zijn
-	 de uitwisseling van (bijbelse) verhalen, het delen van ervaringen en gedachten
-	 nieuwsgierig, verkennend, bevragend
-	 op een open manier
Die ontmoeting kent vele vormen en weinig beperkingen
-	 in stilte, gebed, meditatie en retraite
-	 in gesprek, kring en groep
-	 in verhaal, overdenking (preek van de leek)
-	 in beweging en toneel
-	 in zang, koor, muziek en film
-	 in elke andere vorm
-	 in en buiten de Koorkerk
-	 in wat voor cultuuruiting ook

4.	 Wil je als gemeenschap hierin slagen, dan zul je vanuit het besef dat de kerk geen beter 
antwoord heeft op levensvragen dan anderen, actief naar buiten gericht moeten zijn en 
scherp moeten zijn op (nieuwe) uitingen van menselijk zoeken, zoals culturele stromingen 
en vernieuwingen, popmuziek, filosofie, mystiek, spiritualiteit, boeddhisme, islam, etc. 
Zo zou de KKG geleidelijk aan ter wille van de eigen en toekomstige generaties over kun-
nen gaan van de vrijzinnigheid van vandaag, die kerkgebonden is, naar de vrijzinnigheid 
van morgen, die gericht is op het universeel menselijke en op het  heilige, dat de mens 
overstijgt. 
Voorwaarde is wel dat het gebeuren authentiek is. Alleen dan hechten de mensen er 
waarde aan, raakt het ze en zijn ze er blij mee. 
Een visualisatie van deze Koorkerkgemeenschap is bijgevoegd. (zie hiernaast)

5.	 De KKG gaat zoeken naar een nieuwe vaste predikant (50%), die bij deze lijn past en 
hier geleidelijk vorm aan gaat geven. De vaste predikant, die ca 1 keer per maand voor-
gaat, zou ondersteund kunnen worden door een kleine (6 à 7)  groep gastpredikanten, 
die ook in dit profiel passen en die regelmatig (5 à 7 keer per jaar) diensten verzorgen en 
bijdragen aan andere activiteiten (oa kringen). Ook zou gedacht kunnen worden aan een 
taakgroep programmering (een soort taakgroep Spagaat) voor alternatieve invulling van 
de zondagen en voor andere activiteiten.
Zowel voor de gastpredikanten als voor de taakgroep is een bepaald budget nodig.
Los hiervan zou het de voorkeur verdienen gastpredikanten een gratis onderkomen te 
bieden in een B&B in de buurt.
Middelburg, 14 november 2021
Ds. Wim Jansen
Ds. Dea Spierings
Pastor Wim van Goch



3



4

Bij de diensten

Zondag 6 februari 2022, ds. Joep de Valk
Wij zijn nog steeds aan het begin van dit nieuwe jaar. De wereld gaat meer en meer open. 
Een goed moment om het over de toekomst te hebben. Wat ben ik van plan? Waartoe voel 
ik me geroepen? En wat is roeping eigenlijk, is het groots en meeslepend of kan ik ook 
mijn roeping vinden in het alledaagse?
Volgens Wikipedia is roeping het idee dat wij een taak te volbrengen hebben. Deze taak 
kan zowel maatschappelijk (arts, verpleegkundige, journalist, onderwijzeres, vrijwilliger) 
als geestelijk zijn (zielzorger, zuster, straatpastor). Het idee van roeping is de laatste de-
cennia sterk afgenomen, staat er fijntjes bij. Tegenwoordig spreekt men eerder van een 
bevlogen beroepskeuze. Onder 30-ers is het woord passie populair.
Bij de roeping als religieuze ervaring – waar de bijbelverhalen van deze zondag over gaan 
- kan iemand menen dat God je heeft uitgekozen voor een bepaalde taak of levensstaat. 
Roeping geeft dan een gevoel van zekerheid en rust bij de gedachte aan een bepaalde 
taak of staat, hoe moeilijk die ook mag lijken.
Wikipedia gaat verder: globaal zijn er twee soorten roepingen. Op de eerste plaats een 
gevoel vanaf de kindertijd van “geroepen zijn”. Deze mensen zijn normaal gezien allang 
actief betrokken bij hun toekomstige taak. Op de tweede plaats degenen die een ingri-
jpende ervaring hebben meegemaakt en daarin hun roeping hebben verstaan.
Nu over onszelf: ben ik mij bewust van mijn roeping (in dit nieuwe jaar) en durf ik mij er-
aan over te geven? Een onderzoek.
Joep de Valk

Zondag 13 februari 2022, ds. Marijn Vermet
Thema: ‘Geen zorgen’
Het thema van de dienst is aan de hand van de uitspraak 
van Jezus in Mattheus 6:34
“Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want 
de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.” 
In de overweging is aandacht voor deze uitspraak en voor 
manieren om minder ‘zorgelijk’ in het leven te staan…

Ds. Marijn Vermet

Zondag 27 februari 2022, ds. Wim Jansen, 
m.m.v. Estatilia Brinkman
Thema: LICHT!
Bijna maart. Wie is er niet toe aan licht? Zeker na 
weer zo’n afschuwelijke coronawinter. Het thema 
van de dienst is dan ook: Licht! 
Denk aan deze uitroep in het scheppingsverhaal 
van Genesis 1. Het is de oerschreeuw van een 
scheppende God. De oerschreeuw in de chaos. 
Zo lees ik dit verhaal. Zoals de natuur schreeuwt 
op het beroemde schilderij van Edvard Munch. 
Behalve deze lezing nog een paar mooie lichtlezin-
gen, uit Prediker en de eerste brief aan Johannes. 
En als niet-bijbelse lezing een gedicht van – hoe 
kan het anders? – de lichtdichter bij uitstek en de 
lievelingsdichter van mijn jeugd: Hans Andreus. 
Aan deze dienst werkt Estatilia Brinkman mee met gitaar en zang. Dat is heel bijzonder en 
echt niet alleen omdat ze een beperking heeft. Wie meer over haar wil weten, zie: 
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/131158/Ondanks-dat-ik-geen-handen-heb-kan-ik-
bijna-alles-zelfs-gitaarspelen     
Er mag op 27 februari gelukkig weer door ons allemaal gezongen worden, maar als ik goed 
ben ingelicht worden we daarbij ondersteund door het viertal Aleida en John Post, Petra 
Wagemaker en Ko de Rooij.          Ds. Wim Jansen
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In Memoriam Jacobus Hendrikse
1 januari 1946-14 januari 2022

Half januari overleed Ko Hendrikse, geheel onverwacht. 
Ko had een eigen plek in de Koorkerkgemeenschap. 
Al jaren bezocht hij de diensten en hij zat graag op 
zijn vaste plek op de achterste bank. Als die bezet was, 
schoof hij gewoon een bankje op; daar zou je hem niet 
over horen. Velen kwamen even naar hem toe om hem 
te begroeten. Ko was een bekend en vertrouwd gezicht.

Ko was de vierde in een kinderrij van zeven. Een warm nest met duidelijke regels. Dat 
gaf Ko de structuur en de veiligheid waar hij op gedijde. Dat kon hij goed gebruiken, 
want Ko kwam met beperkingen op de wereld. Of, zoals zijn zus het zei: hij heeft altijd 
de wind tegen gehad in zijn leven. Eindeloos veel operaties moest hij ondergaan. Als 
jong kind zat hij maandenlang in het Gasthuis. Zijn zussen en broers mochten niet 
op bezoek komen, daarom zwaaiden ze door het raam. Ko draaide zijn hoofd weg. Hij 
begreep niet waarom ze hem in de steek lieten.

Ondanks alle tegenwind hoorde je Ko nooit klagen. Hij roeide met de riemen die hij 
had en hij gaf wat hij kon geven: liefde. Dat maakte hem tot een uiterst beminnelijk 
mens. Hij werkte vijftig jaar bij Raab Karcher en alle werknemers waren op hem gesteld. 
De zusters van de zorg liepen met hem weg. Bij het zaalvoetbal, waar hij vlagde, had 
hij een geheel eigen plek. Ko hield van mensen en dat voelde je. Toen hij geïnterviewd 
werd in het kerkblad, wilde hij dat er ook in kwam te staan dat iedereen uit de kerk 
welkom was voor een kopje koffie. Dat meende hij! Hij liet er zelfs bijzetten: ‘Dat vind ik 
erg leuk.’ In hoofdletters. Zijn slechte verstaanbaarheid zorgde ervoor dat er maar wei-
nig respons kwam op zijn uitnodiging. Intussen was Ko blij met zijn driemanschap met 
Jacomien Kleinepier en Anja van Sparrentak. Zorg, hartelijkheid en vriendschap gingen 
daar hand in hand.

In de afscheidsbijeenkomst lazen we de Zaligsprekingen (Mattheüs 5:3-10). ‘Zalig de 
armen van geest, want van hun is het Koninkrijk der hemelen.’ Uit de verhalen die ik 
na zijn dood over Ko hoorde, rijst het beeld op van een mens, die een ander mens ziet 
staan. Die aandacht heeft en liefde geeft. Die kan aannemen wat hem geschonken 
wordt en dankjewel kan zeggen. Kortom: een mens, bij wie de liefde rijkelijk stroomt. 
Ko moest dan wel leven met beperkingen, maar in wat hij gaf in contact met anderen 
was hij onbeperkt. Hij was dan misschien arm aan mogelijkheden, hij kende de rijkdom 
van het hart.

Zijn nagedachtenis zij ons tot zegen. Laten wij in onze gebeden hem gedenken en zijn 
zussen Nel en Els, voor wie hij zoveel betekende. En laten we vooral in ere houden wat 
Ko ons voorhield: onbeperkt leven. Voor elkaar zorgen, naar elkaar omzien, elkaar op 
handen dragen.

Ds. Marga Haas

Rectificatie Namen- en gezichtenboekje 
Koorkerkgemeenschap

Er staat:			   Moet zijn:

Amy de Blaay		  Amy de Blaaij

Marcia van de Kaarts	 Marica van de Kraats

Guy Verroest		  Guy Verriest
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Taakgroep Diaconaat

Gehouden collectes
Dankzij het overzicht dat Joop Caljé opmaakt van de via de wijkkas en Givt ontvangen 
bijdragen voor diaconale doelen, hopen we dit jaar een vollediger beeld te kunnen 
geven van de collectes.
Om dat duidelijk te maken geven we hierbij het overzicht voor november van de fysiek 
via de collectezakken ontvangen bedragen en de via wijkkas en Givt geïnde bedragen. 
Eigen digitale overboekingen staan hier uiteraard niet bij, want die zijn privé.
7 nov.	 Weerbare vrouwen in Guatamala: € 131,25 + € 55,00 = € 186,25
19 nov.	 Sociale minima Walcheren: € 90,05 + € 69,00 = € 159,05
21 nov.	 Algemene diaconie: € 72,72 + € 15,00 = € 87,72
28 nov.	 Kinderdagcentra in Moldavië: € 75, 95 + € 70,50 = € 146,45
Het resultaat over december volgt in de Vierpas van maart. Dat zal sterk bepaald 
worden door het niet fysiek collecteren tijdens de online gehouden diensten in de 
lockdown periode.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Te houden collectes in februari
Hopelijk kunnen er in februari weer diensten met meer deelnemers gehouden worden 
en kan er ook als vanouds met collectezakken gecollecteerd worden.

* Op 6 februari wordt landelijk door de PKN/Kerk in Actie een werelddiaconale collecte 
voorgesteld.
Net als bij onze buren van de Nieuwe Kerk is die voor het Indonesië project van de 
classis Delta en meer specifiek voor het deelproject “Een beter inkomen voor boeren 
op Java”.
Trukajaya, de diaconale organisatie van de Javaanse kerk, helpt boeren/boerinnen en 
landarbeid(st)ers in 2 dorpen met een landbouwcoöperatie, die hen minder afhanke-
lijk maakt van  handelaren, de irrigatie en bemesting van hun land met milieuvriende-
lijke methoden stimuleert, microkredieten verstrekt en zo de (ver)koop van gezonde 
lokale producten bevordert en het inkomen van de boeren verhoogt. 
Iban: NL 89 ABNA 0457 457 457 KiA Utrecht o.v.v. Delta Indonesië, Boeren op Java.

* De 13e februari collecteren we voor noodhulp in Nepal.  Kerk in Actie ondersteunt via 
haar lokale partnerorganisatie een werkgelegenheidsproject voor jongeren.
Door de hoge werkloosheid vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië en de Golf-
staten.
Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de corona-
pandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren.  Kerk in Actie wil voor 
2500 jongeren werkgelegenheid creëren zodat ze in hun eigen omgeving een mens-
waardig bestaan kunnen opbouwen. Ze krijgen een landbouwtraining of vakoplei-
ding, een stageplek en coach en worden in contact gebracht met afnemers van hun 
producten of werkgevers.
Gireren als hiervoor vermeld o.v.v. Noodhulp jongerenproject Nepal.

* Op 20 februari wordt er weer een algemene diaconale collecte voor de diaconale 
inzet van de PGM gehouden. VVHM Wijkkas Koorkerkgemeente Middelburg NL INGB 
0000 218595 o.v.v. algemene diaconale collecte 20-2-2022.
Kerk in Actie vroeg recent extra aandacht voor de gevolgen van de wereldwijd optre-
dende klimaatveranderingen. Vorig jaar zomer maakten we dat van dichtbij mee door 
de overstromingen in Limburg, Duitsland en België. Wereldwijd is klimaatverandering 
voor veel mensen al veel langer een harde dagelijkse realiteit, zoals in Ethiopië, Kame-
roen, Kenia, Bangladesh, Nepal, Indonesië en Bolivia.
Door overstromingen gaat regelmatig de oogst verloren en dreigt er voedseltekort. 
Kerk in Actie steunt lokale partnerorganisaties met noodhulppakketten bij overstro-
mingen en acties voor rampenpreventie.
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*Op 27 februari collecteren we voor hulp in Ethiopië. Grote gebieden worden daar steeds 
vaker getroffen door zowel langdurige droogte als heftige regenval, waardoor vee sterft, 
oogsten mislukken en mensen afhankelijk raken van voedselhulp.  De Ethiopische kerk 
helpt boeren met irrigatieprojecten, droogtebestendige granen en kweekgoed voor uien, 
wortels en tomaten en traint hen om ook andere inkomstenbronnen te ontwikkelen. 
Voor € 30 kan iemand een training  voor het opzetten van een eigen bedrijfje volgen.
NL 89 ABNA 0457 457  457 Kerk in Actie Utrecht o.v.v. Klimaatproject Ethiopië.

In maart start de Veertigdagentijd, waarbij de 7 werken van barmhartigheid uit het 
Matttheüs-evangelie weer leidraad voor de doelen van de diaconale collectes zullen zijn.

Namens de taakgroep diaconaat,
Jan Janse, 
tel. 0118-851332/06- 17334769. Email: janjansezeeland@gmail.com 

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen Middelburg

Helaas is de lezing op 25 januari niet door kunnen gaan. Waarschijnlijk wordt deze 
lezing op woensdag 25 mei gegeven. U leest dit nog in de Vierpas van april.

De eerstvolgende lezing is op dinsdag 22 februari 2022
De heer Wim Wattel (1947) is medisch bioloog en redactielid van het landelijk 
kwartaalorgaan van de VVP “Vrijzinnig”. Hij was eerder werkzaam als docent Biologie 
en directielid in het Voortgezet Onderwijs. Een belangrijk interessegebied voor hem 
is het raakvlak tussen religie en (natuur) wetenschap- rationaliteit en zingeving als 
twee kanten van de medaille van de menselijke geest.
De titel van de lezing is: Chinese levenswijsheid uit de spiltijd.
“Een goede kok vervangt zijn mes eenmaal per jaar, aangezien hij het gebruikt om 
mee te snijden. Een middelmatige kok vervangt het elke maand, aangezien hij het 
gebruikt om mee te hakken. Maar mijn mes, dat ik toch al negentien jaar hanteer, is 
zo scherp alsof het pas gisteren is geslepen.” (Kok Ding, Zhuang Zi)
De spiltijd is de periode van 800 v.Chr. tot 200 v.Chr. waarin wereldwijd radicale 
culturele veranderingen plaatsvonden. We zijn in het westen min of meer vertrouwd 
met Griekse filosofen als Heraclitus, Socrates en Plato en met het ontstaan van de 
Joodse Thora. Veel minder bekend zijn bij de meesten van ons de parallelle ontwik-
kelingen in China in grofweg dezelfde periode. Namen als Confucius en Lao Tse (Lao 
Zi) kennen we dan misschien nog wel, maar hoe ze dachten en wat dat voor hun 
levenspraktijk betekende? Daarover gaat deze lezing.

Afhankelijk van de corona richtlijnen die dan gelden (…….) komen we bij elkaar in 
Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Middelburg.
Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 14 euro kost) om 12 uur en 
daarna start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

Ook dit seizoen weer de vraag eventuele afwezigheid bij de lezing en/of lunch tijdig 
af te melden bij de heer Albert de Visser tel 0118- 611868 devisseraj@zeelandnet.nl
Afmelden voor vrijdag 10.30 uur voorafgaand aan de bijeenkomst op dinsdag.
Als de lunch door de leden niet bijtijds afgemeld is komen de kosten voor uw eigen 
rekening.

Niet- leden zijn bij elke lezing welkom!
Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 10 euro. 
Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen.  

Voor verdere informatie José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl 



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad:
Scriba:   Luuk
scriba@koorkerk.nl
RGMZ, secr. Esther Meulblok
tel.: 0113-562531
VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
boogertslump@planet.nl
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw: 
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 06-54338574 
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  06-19036870
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zakan Koorkerk
Joop Caljé 06-53175297
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste

Mijn meest dierbare plek van Zeeland is het strand, en dan vooral bij paviljoen de Zeester, 
via de Strandweg-overgang bij Dishoek. Vlakbij de trap en later zelfs direct ernaast, stond 
mijn EHBO-huisje. Ik was van beroep EHBO-docente en daardoor in het hoogseizoen altijd 
vrij. Ruim 30 jaar heb ik daar als vrijwilliger dienst gedaan. Mijn 2 kinderen gingen altijd 
mee, later zelfs de kleinkinderen. Als ik plotseling opgeroepen werd, zorgden de strandbu-
ren voor de opvang.
Meestal ging het om kleine ongevalletjes, zoals een kwallenbeet, een bloedneus of wespen-
steek, ook gevonden of kwijtgeraakte kinderen. Maar het ging er ook wel eens heftig aan 
toe, want elk jaar kwam minstens 1x de ambulance naar mijn post. Die kon tot bij de trap 
komen en dan verder met de brancard. Was het slachtoffer te ver van de trap verwijderd, 
dan kwamen ze over het strand gereden. Maar dat gaf altijd veel ramptoerisme en leverde 
ook weer gevaar op!
Omdat wij daar dagelijks “bij goed weer“ zaten, kende iedereen ons en was het altijd de 
zoete inval bij de post!
Rond 2005 moesten er plots professionele strandwachten komen, die ook vuilniszakken 
moesten legen, opletten voor loslopende honden en vliegers met meerdere lijnen. Daar 
heb ik voor bedankt en ben ik gestopt met mijn vrijwilligerswerk. Als dank kreeg ik wel een 
nieuw strandhuisje. Nog enkele jaren dáár van het strand genoten, maar toen werd de af-
stand te ver om te lopen.  Nu gaan we naar de Panoramaweg tussen Domburg en Westka-
pelle. Daar kan je (nog!!) bijna met je auto op het strand komen.
Met 58 jaar ben ik ook gestopt als EHBO-docent. Ik heb toen 10 jaar vrijwilligerswerk gedaan 
bij De Luisterlijn en bij Zeeuws Verlies. Tot in 2021 mijn man een ernstig ongeval kreeg en ik 
thuis dringend nodig was. Dus ben ik met beide taken gestopt. Gelukkig is alles weer goed 
gekomen en kreeg ik weer vrije tijd. Daarom maak sinds een paar maanden deel uit van het 
boekenmarkt-team in onze prachtige Koorkerk. 
Ik geef de pen door aan Tom Lijftogt!
Willy Nieuwkoop

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas
Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende 

en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 

De Vierpas van de maand maart 2022 verschijnt omstreeks 27 februari 2022. 

Kopij dient uiterlijk 18 februari 2022 per e-mail te worden aangeleverd bij redacteur Adrie 

le Clercq. Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 

Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage. 


